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Drie Wijzen uit het Oosten

De geboorte van Jezus is het belangrijkste deel uit het Kerstverhaal Die
geboorte houdt toekomst in, hoop op betere tijden. We hebben het
altijd nodig. Het is de blijvende kern van het verhaal. Eromheen staan
figuranten, allen hebben betekenis in dit eeuwenoude verhaal.

We zijn in deze tijd van het jaar in verwachting van dat Kerstverhaal. De
uiterlijke Kerstverwijzingen zien we al geruime tijd in winkels, tuincentra
en straten. Je kun het zo gek niet bedenken, maar voeg aan een
algemeen dagelijks voorwerp een rood en groen kleurtje toe en het is
goed voor de Kerstverkoop. Valt het u ook op dat de plekken in
supermarkten waar Sinterklaassnoepgoed ligt een steeds kleinere plek
innemen? Kerstfeest en kerstlekkers krijgen steeds meer ruimte. Hoe
komt dat? Ik heb geen wetenschappelijk onderbouwd antwoord. Maar
dat de Kerst (en kerstman?) onze Goedheiligman wat naar de
achtergrond duwen, is bijna niet te missen.

De figuranten in het Kerstverhaal: de os, de ezel, de herders, de
schaapjes, de engelen, de Wijzen uit het Oosten. Zij vullen het verhaal
aan en vertegenwoordigen daarmee hun achterban; alles en allen in het

2



decor van het Kerstverhaal. Dit verhaal is voor mens én dier, voor
gewone burgers én adel, voor jong én oud, voor Westers én Qosters,
voor u én ik, voor wij én zij, voor de wereld.

Waarom die Wijzen uit het Oosten erbij? Zij zijn gedurende de tijd
Koningen geworden in het verhaal vanwege de dure geschenken die zij
meebrachten, goud, wierook en mirre. Maar waren het wel Koningen?
Ik denk eerder dat zij met hun levenservaring en vergaarde kennis hun
wijsheid aanboden. Is levenswijsheid niet een prachtig en daarmee
duurzaam geschenk?

Wat symboliseren die Wijzen uit het Oosten? En wat voegt dat toe aan
ons? Ons, mensen op de leeftijd tussen de 55 en 104 jaar, een heleboel
levenswijsheid verzameld in al die jaren. Wij hebben dingen al een keer
meegemaakt en weten... uiteindelijk komt het goed. “Ja, lieverd, nu is
het beroerd... maar uit ervaring weet ik, uiteindelijk komt het goed.”

Ik moet aan mijn kleinzoon denken, nog geen 20. Zijn verkering ging uit
na een paar mooie jaren samen. Voor hem een heftige tijd. Hij had
behoefte aan wat relativerende en troostende woorden. En dan kun je
putten uit eigen ervaring en zinvolle woorden zeggen, want ik heb ook
ooit een jeugdvriendje gehad en dacht in mijn onschuld dat het nooit
meer voorbij zou gaan... het liep anders en dat einde bleek toch niet het
einde van de wereld te zijn. Wij ouderen kunnen de jongeren om ons
heen helpen met wijze woorden, want wij hebben net als de Wijzen uit
het Oosten een lange reis afgelegd.

Je komt op aarde, nog geen weet van eigen ik of lieve ander, maar
gaandeweg vormen de ervaringen jouw weg, jouw zijn, jouw wijsheid.
De reis van je leven brengt je bij vandaag, bij nu. Je mag en je kunt
uitdelen van je vergaarde wijsheid door het leven. Het was fijn om mijn
kleinzoon weer op weg te helpen, hem weer zijn leven in te duwen. “Ga
maar jongen, het komt goed. Oma is in de buurt, bereid om te
antwoorden op jouw vragen.”



Wist u hoe uw leven eruit zou gaan zien? Nee. Maar nu, op dit punt in
uw ontdekkingsreis, heeft u een tas vol levenservaring/wijsheid gevuld.
Deel uit. “Oma, mag ik je wat vragen...? Opa, hoe moet je dat nou
zeggen? Opa, wil je me leren om.... Oma, geef eens raad.” Niet alles zal
passen, ze maken eigen keuzes en staan in een andere tijd. Ze mogen
het aanpakken, of laten liggen. Jouw wijsheid is net zo kostbaar als
mirre, goud en wierook! Jij staat in het decor van hun leven, of soms in
de coulissen ernaar te kijken, als de Drie Wijzen uit het Oosten.

Wees erbij, ze hebben jou nodig voor hun toekomst!
Een Zalig Kerstfeest gewenst en een wijs nieuw jaar!

Karin Lansdaal
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Vereniging Oud Hoorn staat midden in de Hoornse samenleving. Al meer
dan 100 jaar. En in al die jaren heeft zij de stad behoed voor verval, sloop
en achteruitgang.

Om de aandacht voor historisch erfgoed levend te houden organiseert Oud Hoorn lezingen,
wandelingen en cursussen, bespreekt actuele en minder actuele zaken op Facebook, onderhoudt
een uitgebreide openbare beeldbank en bovendien een zeer complete historische website. Door
lid te worden van de Vereniging draagt u bij aan het behoud van de historische stad Hoorn. Een
lidmaatschap kost maar €25,00 en daarvoor krijgt u ook nog eens elk kwartaal ons fraaie tijdschrift
in de bus.

Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed
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Activiteiten KBO Hoorn 2025-2026

Woensdag 10 december 2025: Workshop GROEN
Tijd: 14.00 - 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

Locatie: Rode Kruisgebouw, Vredehofstraat 9C, Hoorn.

Kosten: € 12,50 p.p. incl. koffie/thee met wat lekkers.

Opgeven bij Els Broersen, telefoonnummer 0229-273279.

De workshop wordt gegeven door Jolanda Allard.

Bingo: Maandag: 15 december 2025: Kerstbingo!
Aanvang: 14.30 uur.

Locatie: Wijkcentrum Kersenboogerd,

Brederodegracht 1, Hoorn.

Kosten: € 3,00 per plankje, daar speelt u 4 rondes mee.

Kerstviering donderdag 18 december 2025
Samen Vieren!

Locatie: Cultureel Centrum Huesmolen.
Aanvang: 11.00 uur.

Inloop: vanaf 10.30 uur.

Eindtijd: 15.00 uur.

Toegangskaart: € 15,00.

Maximaal aantal bezoekers: 80 personen.

Programma: koffie, thee, kerstliederen-samenzang, lunch, borreltje.

Met medewerking van straatpastor Dick Zeelenberg en Arnoud Lansdaal,
piano.

Tevens collecte voor Stichting Straatpastoraat Hoorn.



Stichting Amahoro verkoopt vanaf
14.00 uur bonbons ten behoeve van
schoolkinderen in Burundi.

De Stichting AMAHORO heeft als doel:
“100 kinderen naar school” te halen.
Daar is 12.000 euro voor nodig. De
kinderen krijgen schoenen, schoolspullen,
een rugzak en schooluniformen.

Dat is voor het schooljaar 25/26 gelukt.
Om dit in 26/27 weer mogelijk te maken, voeren we opnieuw onze
onvolprezen bonbonactie. Een leuk cadeaudoosje met ZES overheerlijke
bonbons verkopen we voor € 5,00 per doosje. Dat is, dankzij

chocolatier Bonbonduton in Bobeldijk, een zacht prijsje.”

Kaarten verkrijgbaar bij:

Jan Broersen Koepoortsweg 79 0229-273279
Karin Lansdaal Bagijnensteeg 6 0229-504592
Corrie den Hartog Boeier 61 0229-238406
Marda Molenaar Joh. Poststraat 16 0229-215972

Martina Rappange H. Hoekstrahof 60 0229-264627

Woensdagmiddag 21 januari 2026:

Virtuele wandeling door Amsterdam door Jan Boven.
Tijd: 14.00 - 16.00 uur.

Locatie: Rode Kruisgebouw, Vredehofstraat 9C, Hoorn.
Toegang: € 5,00.

Dinsdag 10 februari 2026: Leesclub

Marijke Schermer: “In het oog”.

Tijd: 14.15 - 15.45 uur.

Locatie: Bibliotheek Hoorn Centrum, Inn de Koepel, Wisselstraat 8, Hoorn.
Opgave nieuwe lezers bij Karin Lansdaal, zie colofon.



Woensdagmiddag 11 februari 2026: Themamiddag

Osteoporose, de botte(n) waarheid.

Presentatie over osteoporose, botontkalking, door de
Osteoporosevereniging met medewerking van fysiotherapeut Rico
Poffijn van FysioHoorn.

Aanvang: 14.00 uur.

Locatie: Rode Kruisgebouw, Vredehofstraat 9C, Hoorn.

Toegang: € 5,00.

Woensdagmiddag 11 maart 2026: Spelletjesmiddag

Op de tafels staan allerlei gezelschapsspellen voor u klaar. Vorm een
koppeltje, of een setje, kies iets uit en spelen maar. Dammen, SkipBo,
Skyo, Kezen, sjoelen, kaarten, Mens erger je niet, of neem zelf een leuk
spel mee en neem ons mee in uw enthousiasme.

Tijd: 14.00 - 16.00 uur.

Locatie: Rode Kruisgebouw, Vredehofstraat 9C, Hoorn.

Toegang: € 5,00.

Dinsdag 7 april 2026: Leesclub

Janke Reitsma: “Niets ontgaat ons”. Tijd: 14.15 - 15.45 uur.
Locatie: Bibliotheek Hoorn Centrum, Inn de Koepel, Wisselstraat 8,
Hoorn.

Opgave nieuwe lezers bij Karin Lansdaal, zie colofon.

Woensdagmiddag 8 april 2026: Algemene ledenvergadering
KBO Hoorn

Agenda volgt.
Locatie: Chez Dick, Ramen 10, Hoorn.
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Woensdagmiddag 13 mei 2026: Vrouwen in de kunst
Constance de Ronde heeft zich verdiept in de Vrouwen in de kunst door de
verschillende stijlperiodes heen. Hoe worden ze afgebeeld, welke plaats
nemen ze in, in het geheel, wat is hun functie? Spelen ze de hoofdrol, of de
bijrol? Alleen voor de schoonheid of is er ook een (maatschappelijke)
boodschap te vertellen?

Het belooft een interessante culturele middag te worden, verzorgd door
Constance de Ronde.

Tijd: 14.00 — 16.00 uur.

Locatie: Rode Kruisgebouw, Vredehofstraat 9C, Hoorn.

Toegang: € 5,00.

Elke maandagmiddag = bridgemiddag
Opgeven bij Jan Ruitenberg, 06-11243305.
Locatie: Rode Kruisgebouw, Vredehofstraat 9C, Hoorn.

W|It u een origineel cadeau geven?

Voor geboorte, huwelijk, verjaardag of iets
anders borduurt Riet van Diepen met de hand
prachtige handdoeken met een naam en
bijbehorende decoratie erop.

‘ , In overleg is er veel mogelijk.

Handdoek groot 60 x 110 kost € 15,00, een formaat kleiner 50 x 100
kost € 12,50.

Riet is vrijwilligster bij Westerhaven. Een deel van het geld doneert zij
aan Westerhaven voor bijdrage aan de activiteiten.

Voor meer info of een bestelling kunt u haar bellen op telefoonnummer
0229-216503.
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De Familiehoeve

Kleinachalig waren

Kijkt u uit naar een woonsituatie omdat het thuis gewoon niet meer
lukt alleen?

Wist u dat particuliere zorg ook betaalbaar kan zijn met een
AOW en klein pensioen? Wij zijn een liefdevol, deskundig team,
van alle markten thuis.. voor ul!

Wij worden ontzettend blij als u blij bent, passie is en blijft onze
grootste motivatie op allerliefste wijze..

Kom sfeer proeven, geheel vrijblijvend, We ontmoeten u graag!

Er is een kamer vrij...

Meer informatie? Neem contact op met
Jessica Verberne, locatieverantwoordelijke:
06-53943629
jessica.verberne@defamiliehoeve.nl

Binnenkort kunt u ook dagelijks onze gast zijn!

De Gasterij bij onze Familiehoeve in Benningbroek is een kleine en unieke
vorm van dagbesteding. Onze Gasterij is ‘allerliefst’ en we hebben plaats
in onze warme XL-woonkeuken voor maximaal 6 personen.

Als vaste gast mag u — als u wilt- van maandag
tot en met donderdag vanaf 10.00 uur tot 16.30
uur uw benen onder de keukentafel schuiven.
De kosten hiervan zijn €75,- per dag en u krijgt
hiervoor een factuur van ons, maandelijks
achteraf voor uw
administratie/persoonsgebonden budget.

We ontvangen u in een prachtige
woonkeuken, sfeervol en gezellig.
Er zijn medewerkers die u gaat leren kennen als vertrouwde mensen, die
er met een oprecht hart voor u willen zijn. “Wat gaan we doen?” Ja, wat
u leuk vindt! En dat is divers, want we zijn nu eenmaal geen
eenheidsworst. Meedoen kan op elk niveau en we blijven samen creatief
kijken naar dat wat wél kan. Elkaar ontmoeten is de algemene deler, in
open sfeer met elkaar kletsen over niks of over van alles. Vervoer van en
naar onze Gasterij is aan u om te verzorgen.



BRIDGE is een DENKSPORT

Het woord BRIDGE verwijst naar een bekend kaartspel dat gespeeld
wordt door vier spelers in twee paren, die tegen elkaar uitkomen. Het
spel bestaat uit twee fases: het bieden van een contract en het spelen
van slagen. Bij bridge draait het vooral om logisch nadenken en
strategie. Het draait om samenwerking, slim spelen en plezier.

Van de Sint kreeg ik een hint:

Maak er een rijmpje van, beste kind......

Bridge is een schaakspel met kaarten in de hand,
Een puzzel die vraagt om een slimme stand.

Een moment van twijfel, een vleugje geluk,
Verbinden van kaarten, vooruit of terug.

Want bridge is meer dan slechts spel en winst en trust.
Het is de vriendschap die in de kaarten rust.

Een brug gebouwd van slimme gedachten.

Tussen twee paren, die samen wachten.

Op maandagmiddag tussen één en half vijf

Is er beweging bij het Rode Kruisgebouw.
Om schoppen heer of klaveren vijf

Wordt gevochten door zowel man als vrouw.

Bij dit spannend spel voelt het gros zich heel senang.

Het gaat niet om een boerenplaats.

Toch is de telling een serieuze zaak en van belang.

Van de wedstrijdleider verwacht men dus geen scheve schaats.
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We dragen allemaal bij aan de kosten voor de koffie en de thee.

Altijd is er koek en soms ook taart.
Ook neemt er wel eens iemand een baksel mee.
Dat is het geval als er iemand verjaart.

Bij hoogtijdagen komt de fles ter tafel.

Met een chipje en een hapje,

Een zoute of een zoete wafel.

Met een bubbeltje, een wijntje of een sapje.

Ook wordt er wel es iemand in de bloemetjes gezet.

We hebben een pot voor lief en voor leed.

Meeleven is goed, zowel bij narigheid als bij pret.

Zo worden er soms levenslange vriendschappen gesmeed.

Nou hebben we de bridgeclub weer es even op de kaart gezet.
Leuke woordspeling in dit geval.

Maar zo is het wel klaar na dit couplet.

Ik stop bijna voor ik het gerijm verknal.

Kom eens langs om de edele bridgesport te aanschouwen.
Of treed binnen bij een andere activiteit.

De KBO is alom bezig om bruggen te bouwen.

Sinterklaas waardeert vast onze dichtersvlijt.

We hopen voor u allen op een fijne komende tijd.

En bedenk: “Als ik alleen ben, is een ander dat misschien ook.
Ik ben niet de enige die aan eenzaambheid lijdt....

Misschien kunnen we samen iets doen aan dat spook.”
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Als ik zelf iets onderneem, ben ik erbij gebaat.

En hoef ik niet op een ander te wachten.”

“Een spelletje spelen met een glaasje sap of advocaat
Dat is niet eens zo’n gekke gedachte.......

Veel liefde en warmte namens de KBO.
En van mij, Marlie Staekenborg, krijgt u dit versje cadeau.

KBO HOORN wenst u Goede Zalige Vredevolle Kerstdagen
en een goed 2026
Bestuur KBO Hoorn
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KERSTBINGO 15-12-2025

WIJKCENTRUM KERSENBOOGERD
BREDERODEGRACHT 1
AANVANG 14.30 UUR

VOOR € 3,00 SPEELT U 4 RONDJES MEE
ER ZIJN MOOIE PRIJZEN TE WINNEN
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Het begon als een gewone kerstavond...

Het schemerde al een beetje en het werd steeds stiller op straat. De
meeste mensen waren al naar huis. De laatste winkeliers deden de
deuren op slot en hier en daar haastte zich nog een late klant over
straat. Gauw naar huis, want het was koud en de lucht rook naar
sneeuw. In de verte zag mevrouw Verscheer de lichtjes van de
huiskamers één voor een aanfloepen. Daar... daarachter ergens, waar
de straat een bocht maakt, daar had ze haar hele leven gewoond. Daar
had ze altijd kerst gevierd met alles erop en eraan. Eerst samen met
haar man, later alleen met de kinderen. Hoe zou de kerst dit jaar
verlopen?

Voor het eerst kerst in een andere omgeving. Ze mocht niet klagen,
vond ze zelf, want ze had het wel getroffen met haar kamer. Niet te ver
van de lift en met mooi uitzicht. De kinderen hadden hun best gedaan
om er iets gezelligs van te maken. Zouden ze nog komen vanavond? Ze
hoopte maar dat ze voorzichtig aan deden, er was gladheid en sneeuw
voorspeld. Haar dochter had in een dwaze bui een kerstboompje
gekocht. Het paste net op een bijzettafeltje. ‘Mam, we komen gewoon
bij jou kerstfeest vieren en een boompje hoort erbij!” Boven op het
boompje prijkte een zilveren engeltje. Van thuis. Van vroeger. Zelf vond
ze de engel eigenlijk helemaal niet mooi. Het ding keek zo lelijk, maar de
kinderen waren er altijd dol op geweest. Ze wilde hen niet kwetsen dus
liet ze de engel maar zitten. Als ze haar ogen een beetje toekneep, leek
het nog wel wat.

Zag ze dat nou goed? Plakten er sneeuwvlokken tegen de ruit? Ze
schoof wat dichter naar de verwarming bij het raam. Ja, hoor op de
vensterbak lag al een kleine laag. He, gezellig. Met sneeuw vond ze kerst
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nog mooier. Als de kinderen nu maar thuisbleven. Ze zag ze liever niet
dan dat ze zich zorgen maakte over hen. Als kind hield ze er al van om
uren naar vallende sneeuw te kijken. Een vlok volgen van boven langs
het raam, helemaal tot op de grond en nog één, en nog één. Nou, als
het zo door bleef vallen, dan lag er morgen een dik pak sneeuw. Leuk
voor de kleinkinderen om op het grasveld een mooie sneeuwpop te
maken. Vergenoegd dook ze dieper weg in haar vest.

Een paar uur later lag de sneeuw al centimeters dik op de daken. Auto’s
konden niet meer van hun plek. Kouder, stiller en kleiner werd de
wereld. En terwijl mevrouw Verscheer in de verte zat te staren viel haar
oog opeens op donkere schimmen. Ze zag twee mensen op een
brommer. Ze kon ze net onderscheiden. Dan reden ze weer een eindje,
dan stonden ze weer stil. Wat doen ze ook met dit slechte weer op
straat? Kijk daar gaan ze weer verder en alweer staan ze stil. Het lijkt
wel of de brommer niet meer op gang wil komen. Kijk nou, ze laten de
brommer achter en schuifelen voetje voor voetje verder. De man zwaait
wanhopig met zijn armen. Probeert hij iemand te waarschuwen?
Opeens zit mevrouw Verscheer rechtop in haar stoel. Kijk nou toch! De
vrouw lijkt wel hoogzwanger. Ze kijkt nog eens. En ja hoor, een vrouw zo
zwanger als het maar kan. Ze ziet de man en vrouw verder worstelen
richting haar verzorgingshuis. De vrouw kan niet meer, dat ziet
mevrouw Verscheer duidelijk. En de man kan haar niet houden.
Mevrouw Verscheer neemt een besluit. Ze moet hen helpen. Kordaat
neemt ze haar rollator en zo snel ze kan loopt ze de gang op. Ze schuift
de lift in en drukt op O.

Eenmaal beneden kijkt ze de verlaten hal door. Gelukkig ziet ze nog net
de verzorgende die nachtdienst heeft, de hoek om gaan. ‘Peter’, roept
ze, ‘kun je me helpen?’ Peter loopt naar haar toe en kijkt haar vragend
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aan. Mevrouw Verscheer struikelt bijna over haar woorden, als ze
buiten adem probeert uit te leggen wat er aan de hand is. ‘Er zitten
mensen in de sneeuw vast. Ze kunnen niet verder en ze hebben hulp
nodig. Zij is hoogzwanger! We moeten hen helpen.” ‘Wat?’, roept Peter,
‘met dit weer? Blijft u maar hier, dan ga ik op onderzoek uit.’

Mevrouw Verscheer zakt buiten adem op een stoel neer De nachtzuster
komt poolshoogte nemen en mevrouw vertelt haar over het stel op de
weg door de sneeuw. Even later ziet mevrouw Verscheer een
besneeuwde Peter terugkomen. Naast hem de man van de brommer en
tussen hen in dragen ze de vrouw die duidelijk op alle dagen loopt. De
rolstoel, die de zuster aanschuift, is zeer welkom. De man vertelt dat ze
onderweg waren naar familie. Ze dachten er nog wel te kunnen komen
voordat het weer slechter werd, maar toen ging die brommer zo raar
doen.

De vrouw kreunt zachtjes. ‘Joop, Joop, ik denk dat het begonnen is!” De
zuster belt met de verloskundige en de huisarts. Niet te bereiken,
allemaal vast in de sneeuw. Wat nu?

Mevrouw Verscheer kijkt de nachtzuster aan. ‘Maar jij hebt toch in de
kraam gewerkt? Toen ik de eerste nacht hier niet kon slapen en je langs
kwam, heb je me dat verteld!” De zuster kijkt bedenkelijk. ‘Het is wel
lang geleden hoor.” ‘We hebben geen andere keus’, zegt mevrouw
Verscheer beslist. ‘Is er niet ergens een kamer vrij? Ze kan toch moeilijk
hier in de hal bevallen.’

Een kleine optocht trekt laat op die avond door het huis. Eerst de
nachtportier met een loper, daarachter de zuster met een artsenkoffer.
Dan de man met zijn vrouw in een rolstoel en helemaal achteraan...
volgt mevrouw Verscheer.

18



Hier en daar gaat er een deur open. ‘Wat is er aan de hand? Een
bevalling hier in huis?’ Als een lopend vuurtje gaat het door het huis.
Van slapen komt die nacht niet veel. Mevrouw Verscheer zit als een
stille wachter op de gang. Ze dommelt af en toe in, maar is niet van plan
naar bed te gaan.

Tegen de ochtend steekt de zuster haar hoofd om de deur. Ze ziet
mevrouw Verscheer en lacht: ‘Het is een meisje en alles is goed gegaan!
Ze heet Maria! Wel is er nu een tekort aan van alles. Melk heeft de
moeder zelf maar we hebben niets om de baby aan te trekken.” Ook dat
gaat als een lopend vuurtje het huis door. En al gauw laat de eerste
bewoner z’'n gezicht zien. In zijn hand een rompertje. ‘Ik had het gekocht
voor mijn aanstaande kleinkind, maar dat laat toch nog op zich
wachten’. De volgende brengt een beeldig pakje mee: ‘Het was voor de
baby van mijn oude buurmeisje, maar daar verzin ik wel wat anders
voor.’ Zelfs een luiertje wordt aangedragen. ‘Heeft mijn kleindochter
laten liggen.’

Als iedereen ‘s ochtend aan de koffie zit, hebben de bewoners er hun
mond vol van. Wat een mop, een echt kerstkindje in het huis. Daar komt
een ambulance aan. Die zal hen wel naar huis brengen. En als de man en
zijn vrouw met het kindje langskomen, is iedereen sprakeloos. Ach, wat
een lief koppie.

Mevrouw Verscheer is terug op haar kamer. Wat een kerstfeest! Haar
oog valt op het engeltje. Is het verbeelding of lijkt het engeltje te
glimlachen? Moe maar voldaan tuimelt ze in bed. Wat zullen de
kinderen opkijken over het verhaal dat ze straks te vertellen heeft!

Geschreven door Annerie Snier, geestelijk verzorger bij ZorgAccent.

19



ST . |

ONTWERPBURO & HOVENIERSBEDRIJF

Telefoon 0229 - 756 761
Website www.elmervanveentuinen.nl




VERSLAG STADSWANDELING 15 OKTOBER

Met 15 mensen gingen we naar Den Haag, natuurlijk eerst koffie of thee
na de reis met de trein. Zo stapten we “Happy Tosti” in. Tot onze
verassing begon de eigenaar te vertellen over het ontstaan en de
bedoeling van zijn onderneming. Dit is, zo vertelde hij, een locatie waar
mensen worden opgeleid met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat
vonden we allemaal een goed streven. En we hadden extra veel geduld.
Tot onze verbazing begon een jonge man te jongleren en met veel
plezier kreeg hij een applaus, hij zat op de circusschool, zo vertelde hij.

Nu op pad naar de gids die ons de stadswandeling over “Markante
Vrouwen” gaat vertellen.

Ze neemt ons mee naar een plek bij de Hofvijver en vertelt eerst wat
over de regeringsgebouwen die al vijf jaar in de steigers staan.

Deze gebouwen staan er al sinds 1250, niet alle gebouwen, maar toen is
het gestart. Er is bijgebouwd en afgebroken, maar de ridderzaal stamt
echt nog uit de eerste tijd. In de 17e eeuw moest ook grondig verbouwd
en hersteld worden, toen is de Tréveszaal erin gekomen, waar de Eerste
Kamer nog steeds in vergadert. Deze is prachtig!

Nu over de vrouwen, de eerste vrouw die ter sprake komt is Amalia van
Solms, een gravin wiens familie verarmd was. Amalia werd de vrouw
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van Frederik Hendrik en omdat ze verre familie waren moesten ze
toestemming vragen voor dit huwelijk.

Amalia kreeg 9 kinderen, waaronder Willem, die trouwde met Mary
Stuart van Engeland. Amalia nam de regeringszaken waar als haar man
weer eens op oorlogspad was, dus het was een heel sterke wijze vrouw.

Nu komen we bij het huis waar Betje Wolff en Aagje Deken hebben
gewoond, nadat ze berooid uit Frankrijk terug zijn gekomen. In die tijd
mochten vrouwen niet over hun eigen geld beschikken dus hadden ze
een zaakwaarnemer. Wel, die paste dus niet zo goed op hun geld!

Nu hadden we het over de eerste vrouw die ging studeren, Aletta
Jacobs. Achter een gordijn moest ze de colleges volgen, want anders
raakten de jonge mannen in de war. Maar eerst moest er een brief
worden gestuurd naar de heer Thorbecke om toestemming te vragen.
Deze brief is nog te zien in het archief!

Daarna kwamen de eerste vrouwen in de Tweede Kamer aan bod, eerst
Suze Groeneweg, lid van de SDAP in 1918, het vrouwenkiesrecht werd
pas in 1919 van kracht. De eerste vrouwelijke minister was Marga
Klompé in 1956, dus echt veel later. Wij konden ons haar nog
herinneren, net zoals len Dales en Els Borst.

Verder gingen we nog langs een heel nieuw standbeeld over de slavernij
en werd ons nog verteld over Henrica Maria Paré die veel kinderen

redde in de oorlog. Ze noemde zichzelf tante Zus voor het gemak.

Het was weer een ontzettend interessante dag met een gids die heel
veel vertelde.

We gingen heel tevreden weer huiswaarts.

Martina Rappange
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CONTRIBUTIE KBO HOORN 2026

Het is alweer zover om een aankondiging te doen inzake de contributie
KBO Hoorn over 2026.

LET OP: OP DE LAATSTE ALGEMENE JAARVERGADERING IS UNANIEM
BESLOTEN OM DE CONTRIBUTIE MET INGANG VAN 1 JANUARI 2026 TE
VERHOGEN MET € 2,50 PER PERSOON.

Dit in verband met diverse prijsstijgingen!

Voor een alleenstaande bedraagt de contributie dan € 27,50.

Is uw partner ook lid dan bedraagt de totale contributie € 50,00.
De incasso van uw contributie zal ongeveer half januari 2026 gaan
plaatsvinden. U krijgt hierover geen brief.

Heeft u als lid geen automatische incasso afgegeven, dan verzoeken wij
u in de eerste helft van januari 2026 aan ons de contributie te voldoen.
Bankrekeningnummer is: NL82RAB00329707787 t.n.v. KBO Hoorn.

Jan Broersen, penningmeester

DIGITALE NIEUWSBRIEF

KBO Noord-Holland geeft tegenwoordig een digitale nieuwsbrief uit.
U heeft daar belangstelling voor? Dan kunt u zich opgeven middels deze
link: https://kbonoordholland.nl/nieuwsbrief/

Via onze website hoorn.kbonoordholland.nl
kunt u ook de link vinden.
Met vriendelijke groet,

Piet van Vuure, webmaster KBO Hoorn
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PU U R Breed 54 | Hoorn | 0229 2168 58
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Puzzeltijd: Kruiswoord

HORIZONTAAL

1 klap 4 tv-station 6 actueel 9 slim 11 spionne 12 computerterm 13
opbergplaats 14 Afrikaan 16 station in A'dam 18 milliliter 19 kar 20
kind 22 mineraalwater 24 dapper 26 cirkel 27 abonnee van een tijd-
schrift 29 Europa 30 knip af 32 verfstof 36 aanhaken 37 bejaard 38
drank 39 cadmium 40 snibbig

VERTICAAL

1 hard gesteente 2 tropisch waterdier 3 teer 4 ergens op ... 5 Europe-
aan 6...ender 7 grapjas 8 zangstem 9 dierlijk afweermiddel 10 droog
12 naaldboom 15...Zee 17 deel vaneen trap 19 deel van een trein 21
deel van de mond 23 beuren 24 kleurstof 25 troep vee 27 aria 28 on-
gezond 31 et cetera 33 een beetje 34 blik 35 uitkering

T ]2 |3 4[5 6 |7 |8 9 10
n 12 ]III'
13 14 15 6 (17
18 19 20 21 |IIII'
22 23 24 25
26 27 28 . 29
30 31 32 33 34
35 36 37
38 39 40
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Wegens overlijden hebben we in de afgelopen
i periode afscheid moeten nemen van:

Mevrouw M.A. Hillebrink-Lissen, Hoorn
Mevrouw C.M. ter Hoff, Hoorn
Mevrouw C.M. Admiraal-Wiedenhoff, Hoorn

Wij wensen iedereen die iemand heeft verloren
veel kracht en sterkte toe.

R ITA F E L D Persoonlijke uitvaartzorg
S

Bel bij een overlijden of voor
een kosteloze voorbespreking

!

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
0229-591784

. I
Voor een passende, unieke uitvaart, W ritafeld.nl
waarbij uw wensen voorop staan Ww- :

.

~

Het volgende nummer verschijnt vanaf 26 januari a.s.
Kopij inleveren voor 6 januari a.s.
E-mail: redactieKBOhoorn@gmail.com
Vorige edities van het KBO-mededelingenblad vindt u terug
op de website van KBO Hoorn.

)
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KBO Hoorn

Bestuur

Voorzitter / wnd. secretaris
e-mail

Secretaris

Penningmeester / wnd. secretaris
e-mail
Bestuurslid/ouderenadviseur
Bestuurslid

Adviseur

e-mail bestuur
Cultuurcommissie

Martina Rappange
Reiscommissie

Els Broersen

Riet van Diepen

opgericht in 1954

Karin Lansdaal
karin.lansdaal@gmail.com

Vacature
Jan Broersen

janbroersen@ziggo.nl

Henk Beukema

Marlie Staekenborg-Coonen
Gonny de Vries
bestuur.KBOhoorn@gmail.com

martina@famsegers.nl

Ledenzaken: opgeven nieuwe leden, wijzigingen, verhuizing of overlijden

Alida Tuijp

Ledenbezoek verjaardagen
85-jarigen

90-, 95-, 100-jarigen en ouder
Redactie KBO Mededelingen
Helma Lieshout

Margreet Broeke

Bezorging KBO Mededelingen
Reinhard Hohne Sparborth
Website KBO Hoorn

Piet van Vuure, webmaster
Facebook

Belastingservice KBO Hoorn
Info bij Jan Broersen
Contributie 2026

kbohoornleden@gmail.com

Marlie Staekenborg-Coonen
Els Broersen

redactieKBOhoorn@gmail.com

hoorn.kbonoordholland.nl

pietvanvuure@outlook.com

janbroersen@ziggo.nl

€ 27,50 per persoon, € 50,00 per echtpaar

Bankrekening KBO Hoorn NL82 RABO 0329 7077 87

0229-504592

0229-273279

0229-235489

0229-213969

06-17766655

0229-624627

0229-273279
06-42833749

06-17640815

0229-213969
0229-273279

0229-216006

06-51371645

https://www.facebook.com/profile.php?id=61573193567637

0229-273279

KvK nummer 73254738
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Sense keukens

Hof van Hoorn

Dr. C.J.K. Van Aalsweg 16 Hoorn
T: 0229 - 74 50 00
info@sensekeukens.nl
www.sensekeukens.nl




